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Excursie naar Hattem

Annemarie Haak

Een strakblauwe lucht, een stralende zon, een beter decor konden de deelnemers aan de excursie
naar Hattem niet wensen. ledereen had er zin in en goedgehumeurd verzamelde de groep zich bij
het station waar de bus van Taxi Konink het gezelschap ophaalde.

De reis naar Hattem verliep voorspoedig, de
Hanzestad aan de lJssel is immers niet ver van
Borne verwijderd. Direct bij aankomst verwonderde
men zich over de prachtige gebouwen, de
monumentale stadspoort en de schitterende huizen
met originele trapgevels. De bus kon uiteraard niet
mee de stad in en dus begaf zich de groep al
wandelend naar het Daendelshuis, de eerste locatie
waar een heerlike kop koffie of thee stond te
wachten. Een heel bijzonder monument. Tevens
onderdeel van het museum, 't Backhuys” dat aan de
overkant staat. Een ondergrondse tunnel verbindt
het Backhuys met Het Pand aan de overkant.

In het Backhuys werden we ontvangen door een
vrolijk gemutste bakker die net zo goed voor
conferencier had kunnen doorgaan. Vol humor en

doorspekt met anekdotes verhaalde hij over de
verschillende bakgebruiken, terwijl hij ondertussen
de diverse baksels in elkaar knutselde.
Vlechtbroodjes, een ingebakerde baby, een zwaan,
een paashaas en een schattig konijn werden op de
bakplaat getoverd. De gasten genoten met
volle teugen en lieten zich volledig
meeslepen in het verhaal. Vervolgens mocht \
men zelf een kijkje nemen in het museum en
eventueel wat kiekjes nemen voor het
thuisfront.

Hattem staat eveneens bekend om zijn
Anton Pieckmuseum en dat was ons
volgende programmaonderdeel, dat niet ver
van het museum verwijderd was.

Hier kon men zich vergapen aan de uiterst
gedetailleerde schilderingen van de
meester, de fijne pastelkleuren en het
intieme nagebouwde werkkamertje van
Pieck. Een feest van herkenning, wie kent
immers niet de vele verschillende
ansichtkaarten, geboortekaartjes, illustraties

en schilderijen waarop tal van personen staan
afgebeeld. Met uiterste precisie geeft de kunstenaar
zijn afbeeldingen weer. Sprookjesachtige taferelen
met een ietwat mysterieuze inslag.

Na al dat kijken was het tijd voor de lunch en die
werd in een stijlvol etablissement geserveerd,
waarna er ook nog even tijd was om op het terras te
genieten van de omgeving.

Het laatste programmaonderdeel was een wandeling
door de historische stadskern onder leiding van een
gids. De roemrijke geschiedenis van dit stadje, dat al
in 1299 stadsrechten kreeg, heeft duidelijk zijn
sporen achtergelaten. De Grote of Andreaskerk, de
Dijkpoort, het monumentale 17° -eeuwse Stadhuis,
de Tinne Burcht en de kooi van Wassenaer. Deze
kooi hing in een van de zeven meter dikke torens
van het slot de Tinne Burcht. Hij dankt zijn naam aan
de belangrijkste gevangene die hierin heeft gehuisd.
Tijdens een strooptocht van Geldersen, waaronder
ook Hattemers, werd een legereenheid van overste
Jan Il van Wassenaer in de pan gehakt en werd Jan
meegevoerd. Twee jaren, van 1512 tot 1514 werd hij
in de kooi gevangen gehouden, beschimpt en
bespot. Uiteindelijk voor het losgeld van 20.000
florijnen weer vrijgelaten. Een bedrag dat opgehoest
moest worden door de familie en de stad
Amsterdam. Een ware aderlating. Van Wassenaer
behaalde nadien nog vele successen in het leger
van Karel V.

Tot slot nog even een lekker glaasje op het terras en
toen weer naar huis. Een geslaagde dag of zoals
velen zeiden: ‘Een dag met een gouden randje’.
Hartelijke dank aan de excursiecommissie voor weer
een vlekkeloze organisatie. Een fotoreportage is te
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